Een WAAK & ZIE-ER in de kijker

Vanaf nu willen we om de twee weken één van onze lesgevers in de kijker
zetten. Zij staan twee keer in de week als enthousiaste vrijwilliger klaar om
de mensen te helpen in de opvoeding van hun hond. Hun inzet is
onbetaalbaar en onmisbaar.

Deze week plaatsen we Marijke Van Biezen in de kijker

Ik ben Marijke Van Biezen en ik woon in
Olsene. Dieren hebben altijd al een
belangrijke betekenis in mijn leven gehad. Ik
ben opgegroeid met paarden en honden. Ik
leerde lopen met honden naast mijn zijde.
Mijn ouders liepen agility wedstrijden en ik
ging al vanaf mijn 5 jaar met hen mee. Al snel
leerde ik de knepen van de sport kennen en
vroegen mensen me hun hond te trainen. Pas
toen ik 18 was had ik mijn eigen hond. Nu
heb ik vier Border Collies:

Cute, zij is 11 jaar

Max, hij is 7 jaar

Legend, hij is 4jaar

en Fq, hijis 1 jaar.

Mijn honden betekenen alles voor mij! Elke
hond heeft een speciale plek diep in mijn
hart.

Jouw hobby’s zijn

Wandelen met de honden, de honden trainen
en wedstrijden lopen. Daarnaast lees ik ook
graag een goed boek.

Sinds wanneer ben jij lid van Waak & Zie?
Ik ben in 2020 bij Waak & Zie als lesgever
begonnen en ben meteen ook lid geworden.
Ik geef nu les aan de groep ‘agility’.

Wat maakt jou blij?

Ik kan geweldig genieten van mooi
wandelweer. Samen wandelen met mijn
honden, maakt mijn dag goed! Alle stress in
een wandeling achter laten, zalig is dat!

Ik kan ook wel genieten van een etentje in
goed gezelschap.

Waar kijk jij naar uit?

De wintermaanden mogen mij wel één dag
sneeuw brengen, maar daarna is het wel
genoeg voor mij. Ik kijk bijzonder uit naar de
zomermaanden en ook wel naar het

wedstrijdseizoen!




Welke raad geef jij aan de hondenbaasjes?
Plezier voor baas en hond is het
allerbelangrijkste in het dagelijkse leven en
ook in de trainingen. Geniet van alle tijd die je
samen met je hond doorbrengt. Doorheen de
tijd heb ik gemerkt dat je niet de hond krijgt
die je wilt maar de hond die je nodig hebt. Je
kan zoveel leren van jouw hond over jezelf.
Honden zijn zo eerlijk. En als jij je hond
respecteert en oprecht liefhebt, kan de band
die je met je hond opbouwt heel erg diep
gaan.

Wat is de meest bijgebleven anekdote bij
Waak & Zie?

Vermits ik nog niet zolang bij Waak & Zie ben,
kan ik nog niet zoveel anekdotes vertellen
maar wat mij heel erg is bijgebleven is het
organiseren van het Weekend van de hond
waarbij we met een heel team samen een
geweldige wedstrijd hebben neergezet.

Waar droom jij nog van?

Dat iedere hond positief getraind wordt en de
clicker niet meer weg te denken is bij elke
training.

Ik droom ook nog om terug met mijn eigen
hond te kunnen deelnemen aan het WK
agility.

En wereldvrede blijft een droom waar we
samen, elke dag opnieuw, kunnen aan
werken.

Ook Marijke is op zoek naar een helper die net als haar mensen kan trainen in agility. Heb jij de
knepen van agility in jouw vingers en wil jij Marijke graag helpen? Spreek haar gerust aan. Een
individueel lesgeversparcours op maat wordt jou aangeboden. Als je dit hebt doorlopen, kan jij ook
als lesgever bij Waak & Zie fungeren.

Wij kijken uit om jou als toekomstige lesgever te mogen ontmoeten!



