
 
 

 

Een WAAK & ZIE-ER in de kijker  

Vanaf nu willen we om de twee weken één van onze lesgevers in de kijker 

zetten. Zij staan twee keer in de week als enthousiaste vrijwilliger klaar om 

de mensen te helpen in de opvoeding van hun hond. Hun inzet is 

onbetaalbaar en onmisbaar. 

 

 

Deze week plaatsen we ERIK DE CLERCQ in de kijker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Erik De Clercq en ik woon in Gavere 

Je hond is een? En heet?  

Mijn hond is een Pomeriaan en heet Daisy. 

Daisy is 6 jaar.  

Je hobby’s zijn? 

Mijn hobby’s zijn fietsen, motorrijden en 

lesgeven bij Waak & Zie 😉 

Sinds wanneer ben jij lid van Waak  & Zie? 

Ik ben sinds 2016 bij Waak & Zie en volgde 

daar trainingen met mijn hond.  

 

 

Sinds wanneer ben jij lesgever bij Waak & 

Zie? 

Van zodra ik op pensioen ben gegaan in 
2018, ben ik beginnen meelopen met de 
trainers om zelf trainingen te kunnen geven. 
 

Aan welke groep geef jij nu les? 

Ik geef nu les aan de puppy’s maar spring ook 

wel eens bij in de groep van de starters.  

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik is op zoek naar iemand die net als hij mensen kan trainen in de opvoeding van hun pup.  

Voel jij je geroepen om Erik hierin te ondersteunen? Spreek hem hier gerust over aan. Een 

individueel lesgeversparcours op maat wordt jou aangeboden. Als je dit hebt doorlopen, kan jij ook 

als lesgever bij Waak & Zie fungeren.  

Wij kijken uit om jou als toekomstige lesgever te mogen ontmoeten! 

 

Wat maakt jou blij? 

Ik word blij wanneer hond en baasje samen 

een geslaagde oefening afleveren. Ik word 

ook blij als ik merk dat baasjes thuis verder 

geoefend hebben. Al is het maar 5 minuutjes 

per dag. Door alle dagen wat te oefenen 

maken ze geweldige vorderingen. 

Waar kijk jij naar uit? 

Ik hoop dat mijn gezondheid het toelaat om 

nog lang les te kunnen geven.  

Welke raad kan je geven aan de 

hondenbaasjes? 

Als je een hond in huis brengt, werk dan eerst 

aan het opbouwen van een goede band met 

jouw hond. Geef je hond aandacht en speel 

met hem. Zo bouw je die wederzijdse band 

met respect voor elkaar op. Pas daarna kan je 

echt werk maken van intense training. 

 

 

Wat is voor jou de meest bijgebleven 

anekdote bij Waak & Zie?  

Een echte anekdote bij Waak & Zie heb ik niet 

maar ik kom elke donderdag en zondag met 

zoveel plezier naar de trainingen.  

Waar droom je nog van?  

Echte dromen heb ik niet meer maar ik 

droom echt wel van wereldvrede. Vrede voor 

iedereen is toch het mooiste wat er is voor de 

mensheid. 

 

                        

 

                     

 

 

 


