
 
 

 

Een WAAK & ZIE-ER in de kijker  

Vanaf nu willen we om de twee weken één van onze lesgevers in de kijker 

zetten. Zij staan twee keer in de week als enthousiaste vrijwilliger klaar om 

de mensen te helpen in de opvoeding van hun hond. Hun inzet is 

onbetaalbaar en onmisbaar. 

 

 

Deze week plaatsen we Anneleen Holluyn in de kijker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Anneleen en woon in Oudenaarde 

Ik heb 4 Mini American Shepherds ofwel Mini 

Aussies: Ippy is 9 jaar, haar dochter Quewy is  

6 en nichtje Paillette is 3,5 jaar. Allemaal 

nakomelingen dus van mijn eerst mini aussie 

Hjatho. Ik heb dus een ganse stamboom thuis 

rondlopen. Daarnaast heb ik ook nog een reu 

Sahva van 1,5 jaar. 

 

Jouw hobby’s zijn 

Uiteraard is de hondensport mijn grootste 

hobby en dit al van toen ik 10 jaar was.  Ik 

trainde  toen met mijn hond in de club van 

Eine. Sinds mijn 12e ben ik al actief lid in 

W&Z. Daarnaast hou ik me graag creatief 

bezig met breinaalden, dessertrecepten, in 

de tuin, genieten op vakantie, een boek 

lezen,… Tijd te kort dus!  

 
Wat maakt jou blij?  

Ik ben gelukkig als het in Waak & Zie goed 

draait, de groepen goed lopen en de 

lesgevers content zijn. Ik word ook blij van 

mensen die met hun hond thuis trainen en 

als ik zie dat ze vorderingen maken. Op 

wedstrijd gaan en goed presteren met mijn 

eigen honden is het ultieme doel van het vele 

trainen. Verder hou heel erg van de zomer, 

mijn gevarieerde job en natuurlijk ben ik heel 

content met mijn gezinnetje.  

Waar kijk jij naar uit? 

Dat ik als voorzitter wat meer verantwoor-

lijke taken kan delen. Zo krijg ik wat meer tijd 

om les te geven, zelf te trainen,  me te 

focussen op mijn eigen honden in de agility 

wereld en hoef ik me minder zorgen maken.  

 

Sinds wanneer ben jij lid van Waak & Zie? 

Mijn vader was trainer, bestuurder en 

uiteindelijk voorzitter van Waak & Zie, dus was 

het maar normaal dat ik als kind al mee kwam 

trainen hier in de club. De trainingen waren 

toen enkel gericht op gehoorzaamheid maar op 

bezoek in een andere club had ik de agility 

sport gezien en was ik onmiddellijk verkocht. 

Een zoektocht op zolder naar materiaal, in 

elkaar knutselen van toestellen, wat zelf 

uitproberen en uiteindelijk op cursus; zo 

hebben we met enkelen hier agility op de club 

uit de grond stampt.  

Zelf ben ik bijna 25 jaar bestuurslid bij Waak & 

Zie; eerst als secretaris en daarna ben ik 

voorzitter geworden. Naast het voorzitterschap 

geef ik ook vol passie nog les in agility.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Ook Anneleen is op zoek naar een helper die net als haar mensen kan trainen in agility. Heb jij 

agility skills zitten en wil jij Anneleen graag helpen? Spreek haar gerust aan. Een individueel 

lesgeversparcours op maat wordt jou aangeboden. Als je dit hebt doorlopen, kan jij ook als 

lesgever bij Waak & Zie fungeren.  

Wij kijken uit om jou als toekomstige lesgever te mogen ontmoeten! 

 

Welke raad geef jij aan de hondenbaasjes? 

Speel met jouw hond! Door te spelen versterk je 

de band met jouw hond.  Net zoals kort thuis 

trainen. 3x 5 minuutjes per dag is zeker een goede 

start. Als je hond dan iedereen keer wat korrels 

krijgt als beloning dan zal hij met plezier met 

aandacht voor jou gaan werken!  Volg ook de tips 

van de instructeurs op en ga daarmee thuis aan 

het werk. 

 

Wat is de meest bijgebleven anekdote bij Waak 

& Zie? 

Doorheen de tijd heb ik al zoveel leuke anekdotes 

meegemaakt. Wat mij het meest bij blijft is dat we 

altijd heel hard moeten zwoegen om eventen op 

tijd klaar te krijgen. Maar eenmaal het zover is, is 

het genieten en dan kunnen we wel eens aardig 

uit de hoek komen. Zoals die keer dat we allemaal 

in de hitte in onze lingerie in de vijver sprongen of 

sommigen dobberden op hun luchtmatras.   

Ook de bomen die ik bij een dropping met een 

kleurtje opfleurde, zal mij blijven achtervolgen. 

Waar droom jij nog van? 

Ik droom ervan dat de club in zijn volle 

glorie met een goed draaiend bestuur 

en voldoende lesgevers kan blijven 

bestaan. Dat ze één team mogen 

blijven vormen en samen aan hetzelfde 

zeel bijven trekken.  

Dat alle honden een toffe baas hebben 

met een goede band en wederzijds 

respect. 

Voor de liefhebbers wens ik dat er nog 

vele mooie vriendschappen hier op de 

club mogen groeien.  

En uiteraard dat we (honden en 

baasjes) gezond mogen blijven en 

weinig zorgen mogen kennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 


